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DI 15/10 Pétanque Wommelgem

DI 15/10 Badminton Kessel

#DIB
Aanvangsuur: 19u30
Info: Franz B - 0498 18 75 81 

DI 15/10 Dinsdagavondfilm
&#xFFFD;Au nom de la
terre&#xFFFD; (Edouard
Bergeon) 3*** UGC Antwerpen

Dieren én mensen worden het
slachtoffer van de moderne veeteelt in
Au nom de la terre. Een erg doorleefd
&#xFFFD; want autobiografisch
&#xFFFD; drama van debutant Edouard
Bergeon, dat uiteindelijk ook de kijker
nekt met een emotionele mokerslag.
De boerenstiel, wie wordt er eigenlijk
nog blij van? Voor slachtdieren is het
natuurlijk nooit een erg feestelijk
bestaan geweest, maar ook de boeren
zelf zien steeds meer af. Dat toont
debuterend regisseur Edouard Bergeon
in Au nom de la terre. Hij kan het weten:
Bergeon groeide zelf op als zoon van
een Franse veeteler en zag hoe zijn
gezin langzaam ten onder ging aan de
keiharde stiel.
In 1979 neemt Pierre Jarjeau
(Guillaume Canet) met volle goesting de
boerderij van zijn vader over. De
plannen zijn groots: Pierre, die net terug
is uit Amerika, wil het familiebedrijf doen
groeien. Hoera voor de industrialisering!
Fast forward naar 1996: Pierre is een
slaaf geworden van de dure installaties
die hij heeft aangekocht. Schulden
hangen als een steeds strakker
wordende strop rond zijn nek, maar
financiële hulp vragen aan zijn
arrogante vader is geen optie. Pierres
vrouw (pakkende rol van Veerle
Baetens) en kinderen kijken machteloos
toe hoe de pater familias er stilaan
onderdoor gaat. De bezorgdheid in de
ogen van zoon Thomas (Anthony
Bajon) komt des te harder aan wanneer
je als kijker beseft dat hij het standpunt
van de regisseur zelf vertegenwoordigt.
RAMBO VERSLAGEN
In de Franse cinema&#xFFFD;s veegde
Au nom de la terre de vloer aan met
Rambo, en dat valt best te begrijpen.
Deze film slaat je ko met emotionele
mokerslagen. Maar Bergeon zoekt nooit
de pathos op en toont alleen de
onverbloemde realiteit.
Cinematografisch gesproken komt hij
misschien wat weinig uit de verf, maar
dat wordt ruimschoots gecompenseerd
door de acteurs: zij lijken hun tekst ter

plekke te bedenken, alsof de kijker
gewoon stiekem staat te luistervinken
op het veld of in de keuken bij de
Jarjeaus.
Au nom de la terre is een pijnlijk portret
van een giftige vader-zoonrelatie en
gebruikt zijn dramatische power ook om
ons aan het denken te zetten: willen wij
als consument wel het resultaat eten
van een systeem dat zo onmenselijk is?
Lieven Trio 9 oktober 2019

Bijdrage: Op vertoon van je geldige
Oever lidkaart koop je van de
verantwoordelijke een filmticket aan
&#xFFFD; 7,40. Normale prijs van
een UGC filmticketje is &#xFFFD;
11,40! Breng gepast geld mee als het
kan!

Wegwijzer: Door het feit dat UGC
gelegen is aan de Van Ertbornstraat 17,
een zijstraat van De Keyserlei, is het
zeer vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer (trein, tram, bus). Met je
filmticket kan je ook goedkoper
parkeren (&#xFFFD;3 voor 3 uren!) in
de ondergrondse, bewaakte parking De
Keyser aan de Van Ertbornstraat (net
naast de inkom van de UGC)! Valideer
je parkingticket op de verdieping.
Achteraf gaan we samen nog iets
drinken.
Afspraakuur: 19u25
Afspraakplaats: UGC, Van
Ertbornstraat 17, Antwerpen. Rechts
van de kassa's!
Aanvangsuur: 19u45
Info:
of: Luc F - 0484 98 38 37 

DI 15/10 Bowlen - Bowling stones
Antwerpen

#MA3
Afspraakuur: 20u
Aanvangsuur: 20u
Info: Annick F
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