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ZO 25/07 Mooie
natuurwandeling in Puurs en
omgeving (19 km) Reserveer
via mail. Enkel Oeverleden!

We vertrekken door het Natuurgebied
'Tekbroek' en gaan zo verder langs
veldwegen en passeren ook
het Wijndomein Valke Vleug. We
wandelen verder naar het geografisch
middelpunt van Vlaanderen. Verder
door het Lippelobos: het bos strekt
zich uit over de Antwerpse gemeente
Lippelo en de Londerzeelse
deelgemeente Malderen in Vlaams-
Brabant.
Vervolgens komen we aan
onze tussenstop in Café Den
Dorstige Duiker in Lippelo.
De wandeling gaat verder
langs Liezele en omgeving met Het
Fort Van Liezele en verder naar Puurs.
Het is mogelijk om na de wandeling
nog iets te eten in Brasserie DEKOL
in Puurs.
Hou altijd minstens 1,5 meter afstand
en draag een mondmasker als er niet
voldoende afstand kan worden
gehouden!
Coronaboetes worden door de
overtreders zelf betaald!
Voor een terrasje of om iets binnen te
drinken of te eten moeten we wel de
volgende regels respecteren:
- Maximaal 8 personen aan één tafel.
Hou er rekening mee dat het niet kan
dat 1 deelnemer helemaal alleen aan
een tafel moet plaatsnemen.
Wees solidair!
- Minstens 1,5 meter tussen de
tafelgezelschappen
- Enkel zitplaatsen aan tafel
- Bediening aan de bar is niet
toegestaan
Om mee te kunnen wandelen, moet
je reserveren per mail naar
nicole@oever.be en dit uiterlijk tegen
zaterdagmiddag 24/07 om 13u.
Schrijf in je mail je lidnummer, over
welke wandeling het gaat met de
juiste datum en vermeld ook ETEN als
je na de wandeling wil blijven eten.
Enkel de leden die op tijd reserveerden
en op de reservatielijst staan, kunnen
deelnemen.

Meebrengen: mondmasker, hapje en
drankje voor onderweg, stevige
wandelschoenen
Afspraakuur: 11u15
Afspraakplaats: Hof Ten Berglaan 13
(op de parking van het
Vaccinatiecentrum) te 2870 Puurs

Aanvangsuur: 11u30
Info: Nele Peeters - 0475 33 61 07
Max. personen: 24
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten 

ZO 25/07 Stadswandeling '800
jaar stad Antwerpen' OOK
NIET-LEDEN!

Heb je je al eens afgevraagd waarom
Antwerpen er uitziet zoals het er
vandaag uitziet? Waarom je als
bewoner zo verknocht bent aan de
stad? Waarom je als bezoeker de
bijzondere charme van de stad weet
te waarderen? De huidige stad is het
resultaat van een eeuwenlang
proces. Kleine en grote gebeurtenissen
kneedden deze samenleving tot wat ze
vandaag is. Elke generatie voegde er
iets aan toe of liet haar sporen achter.
Het hedendaagse stadsbeeld vormt
daarbij een prachtig decor met vaak
eeuwenoude gebouwen.
In 2021 vieren we 800 jaar stad
Antwerpen en weet je waarom?
In 1221 verleende Hendrik I, hertog van
Brabant, twee vrijheidsbrieven aan de
stad Antwerpen. De eerste brief is
gedateerd eind februari, de tweede brief
volgde in maart 1221. Alhoewel
Antwerpen reeds eerder
rechtspersoonlijkheid bezat, wordt dit
moment als een symbolische datum
voor het zelfbestuur van de stad
beschouwd.
In een politiek onrustige periode
vormde het verlenen van stadsrechten
een efficiënt middel waarmee de hogere
overheid, de hertog van Brabant, zich
van de steun van de steden kon
verzekeren. Voor de betrokken steden
was het een bevestiging van hun
macht en zelfstandigheid. Het streven
naar stedelijke vrijheden en stedelijke
autonomie zijn thema&#xFFFD;s die
doorheen de eeuwen de geschiedenis
van de stad bepaalden.
De vrijheidsbrieven uit 1221
worden bewaard in het Antwerpse
stadsarchief. Ze bevestigden
vooral een aantal juridische en
economische vrijheden. Zo werd het
de Antwerpenaren toegestaan om zelf
recht te spreken bij betwistingen over
onroerende goederen. Wie schulden
had, kon uit de gemeenschap gezet
worden en daarmee alle voorrechten en
bescherming verliezen. Tot slot werd de
stad ook vrijgesteld van belastingen,
met uitzondering van bepaalde
gevallen.

Met deze wandeling staan we met
beide benen in de hedendaagse stad:
zo&#xFFFD;n 200 km² groot, met ruim
een half miljoen inwoners, de grootste
stad van Vlaanderen. Enerzijds een
bruisende en aantrekkelijke omgeving
om in te leven, waar je anderzijds ook
de problemen van een grootstedelijke
samenleving aantreft. Maar niets
nieuws onder de zon. Veel van wat ons
vandaag bezighoudt, was ook in het
verleden actueel. De herdenking van
800 jaar stadsrechten geeft ons een
mooie kapstok om achterom te kijken
en het rijke Antwerpse verleden
te ontdekken.
We komen misschien ook te weten van
waar het idee komt dat Antwerpenaren
&#xFFFD;dikke nekken&#xFFFD; zijn.
Waarom spreekt de Antwerpenaar nog
steeds van &#xFFFD;die van over het
water&#xFFFD;? Wat graven ze in
&#xFFFD;s hemelsnaam op aan het
Steen? Hoe ziet het vernieuwde
stadhuis eruit en krijgt de burger daar
nu een andere plaats? Privileges: wat
zijn dat en zijn we dan zo
geprivilegieerd? Waaraan hebben we
zo&#xFFFD;n schitterend bouwwerk als
de Handelsbeurs te danken?
Marc, onze zeer goede gids, neemt
ons mee voor deze boeiende reis door
het verleden maar we eindigen met
een blik op de toekomst.

Nadien doen we nog een terrasje en
de liefhebbers kunnen achteraf nog een
hapje blijven eten in
Antwerpen. Schrijf snel in voor deze
niet te missen stadswandeling met onze
boeiende gids Marc want de plaatsen
zijn beperkt!
Niet-Oeverleden kunnen ook
deelnemen en betalen &#xFFFD; 17
i.p.v. &#xFFFD; 12.
Afspraakuur: 13u45
Afspraakplaats: aan het standbeeld
Lange Wapper, Steenplein 1 in 2000
Antwerpen waar Pieter & Nicole
iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: &#xFFFD; 12
overschrijven op Oeverrekening KBC
BE07 7310 3573 4266.Vermeld
lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsm-
nummer.
Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
0475 59 56 11
Max. personen: 25
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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