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Z0 23/07 Wandeling langs het
smokkelaarspad vanuit Meerle
(16km)

In de Eerste Wereldoorlog

vierde smokkel hoogtij. Er werd door
heel veel mensen gesmokkeld. Dit blijkt
uit het grote aantal rapporten onder
meer van de rechtbanken waar de
gearresteerden berecht werden. Het
waren vooral werklozen die zich
schuldig maakten aan smokkel. Dit blijkt
ook uit het plotselinge teruglopen van
smokkel rond de maand oktober. Velen
vonden dan namelijk tijdelijk werk in de
bietencampagne. Alles wat in Belgié
goedkoper was, werd naar Nederland
gesmokkeld: suiker, elastiek, tabak,
lampen enz. De spullen werden veelal
op de fiets meegenomen in zakken aan
het stuur, maar ook weggestopt in
bijvoorbeeld holle zadels of onder de
kleren. Uiteraard werden er ook zaken
van Nederland naar Belgié gesmokkeld.
Vlees en vis waren erg in trek. Ook
levende beesten werden de grens
overgebracht. Jutezakken om de poten,
voorkwamen hoefafdrukken. Smokkelen
was dan geen "centje bijverdienen”, het
ging om grof winstbejag ten koste van
de Belgen. Eén en ander was mogelijk
door medewerking van hier gelegerde
militairen. Militaire voertuigen waren de
eerste auto's die betrokken waren bij
smokkel.

We vertrekken door het domein 'De
Elsakker'. Dit voormalig kloosterdomein
is vandaag een rustgebied voor mens
en dier (160 hectare). Vooral wild is hier
in zijn nopjes. Bos, heide, vochtige
graslanden, poelen en vijvers vormen
de belangrijkste elementen. Opvallend
bij een bezoek aan deze groene oase is
de grote verscheidenheid aan vogels.
Een ideale plek om even op adem te
komen. Verderop steken we de
Nederlandse grens over langs

de Smokkelroute. De Elsakker sluit
hier aan bij de Nederlandse
natuurgebieden van Staatsbosbeheer
(Strijbeekse heide en Goudberg)

en Natuurmonumenten (Chaamse
Beken) en maakt zo deel uit van een
veel groter natuurgebied, gezamenlijk
meer dan 600 hectare.

Vraag van vandaag: in het Heilig Hart
Kapelletje in de Elsakker ligt een
gedenksteen. Aan wat herinnert deze
steen?

Meebrengen: hapje en drankje voor
onderweg, waterdichte wandelschoenen
en je Oeverlidkaart.

Afspraakuur: 10u

Afspraakplaats: 9u15 Omgeving
Brasschaat - contacteer Luc

of om 10u00 in Meerle - Afspanning De
Posthoorn - Kerkstraat 4 - 2328 Meerle
Parkeren kan op het Gemeenteplein,
schuin tegenover De Posthoorn.

foto De Posthoorn

liggingsplannetje

Aanvangsuur: 10ul5

Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.

Info: LucDB - 0499 14 87 73

Z0O 23/07 Rondvaart met oude
palingschuit op de Binnennete
Lier OOK NIET-LEDEN!

ER ZIIN NOG 2 PLAATSEN, ook voor
niet-leden! Bel Pieter 0478 54 54 54
en betaal 12 euro ter plaatse aan
Pieter!

Van vissers en palingdraaiers naar
toeristische rondvaarten

Er werd al lang met robuuste
schuiten op de Nete gevist door
inwoners uit de armere bevolkingslaag
van Lier. Zij deden aan vis- en
palingvangst uit noodzaak.

Zo voeren er rond 1900 al meer dan
vijfendertig platbodems met
netvissers op de wateren ten zuiden
van Lier. In 1932 verenigden een
dertigtal palingvissers zich om als groep
beter hun belangen te kunnen
verdedigen. Het palingvissen of het
palingdraaien was een vismethode
die typisch was voor de
Pallieterstad: de Lierse platbodems
zijn uniek in het land.

De palingschuiten hadden zeil noch
motor. Ze werden voortbewogen door
de stroming. De Nete ondergaat ter
hoogte van Lier een sterke
getijdenwerking, waardoor het water
gedurende ongeveer negen uur
stroomafwaarts loopt en daarna 2 tot 3
uur stroomopwaarts.

Door die stromingen liet de visser zich
naar zijn visplaats drijven en daarna
terug naar huis.

Palingdraaien

Van op de vissersboot werd een
vierkant net neergelaten tot op de
bodem van de Nete terwijl de boot
verankerd was. Door de stroming kwam
het net schuin te staan op de bodem.
De paling die steeds met de stroom
mee zwemt, kwam alzo in het net
terecht. Dit net werd om de 5 min
opgehaald d.m.v. een draaiwiel,
vandaar de naam palingdraaien.
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Vandaag bevaren de palingboten het
Lierse water niet meer. Met de wet op
de stroperij in 1974 is vissen met
netten verboden.

Met Oever gaan we vandaag Lier
ontdekken vanop zo een oude
palingschuit. Op de Binnennete
ontdekken we verborgen hoekjes,
pittoreske plekjes en verrassende
stadsgezichten van Lier.

Na het inschepen genieten we alvast
eerst van een aperitiefje.

Na de boottocht gaan we gezellig iets
drinken en/of eten.

Afspraakuur: 14u45
Afspraakplaats: aan de Zimmertoren,
Zimmerplein 18 2500 Lier waar Pieter &
Nicole iedereen verwelkomen.
Aanvangsuur: 15u

Reservatie: &#xFFFD; 12
overschrijven op Oeverrekening KBC
BEO7 7310 3573 4266.Vermeld
lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsm-
nummer.

Info: Pieter & Nicole - 0478 54 54 54 -
047559 56 11

Max. personen: 20

Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten
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